
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

31 augustus 2025  Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

- Christelijke broeder- en zusterliefde - 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: 280:1, 4 en 6  De vreugde voert ons naar dit huis 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

Stilte 

Bemoediging en Groet 

 

Aanvangswoorden  

 

 

 

 

 



Gebed om ontferming - Lied:  Heer, leer ons zien  

(tekst: Michel van der Plas, mel. Blijf mij nabij)   

 

Heer, leer ons zien, want soms lijkt dit bestaan,   

zinloos en vaag, in nevels op te gaan,   

voelen wij ons verloren en alleen,  

dwalen wij zomaar rond en nergens heen.   

 

Heer, onze God, U maakt ons duister licht;  

in onze mist scherpt U een vergezicht,  

ieder van ons, hoe nietig hij ook is,   

heeft in Uw samenhang betekenis.   

 

U bent de kracht die ons tot leven riep,   

U bent de hoop van allen die U schiep.  

U bent de band die heel de mensheid bindt,  

U het geluk dat zij tenslotte vindt.   

 

Leefregel: Tien woorden van Jezus  

 

Lied: 538:1  Een mens te zijn op aarde 

- Tijdens het zingen van Lied 538 worden brood en wijn binnengebracht -  

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord  

 

Schriftlezing: Filemon 1 

 

Lied: 568a  Ubi caritas 2x  (Waar vriendschap is en liefde, daar is God) 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 



Verkondiging 

 

Lied: ELB 213:1 t/m 5  Ik wil jou van harte dienen 

 

1. Ik wil jou van harte dienen  

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

3. Ik zal Christus' licht ontsteken, 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen, 

tot de reis ten einde is. 

 

5. Dan zal het volmaakte komen, 

als wij zingend voor hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 
 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

Lied: 344:1, 2 en 3  Wij geloven één voor één 

 

Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 

Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 



Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

MAALTIJD VAN DE HEER  

 

Lofprijzing   

Wij danken U, HEER onze God, door Jezus, onze Heer, 

dat U een God van mensen bent, dat U ons kent bij onze naam, 

dat U de wereld in uw hand houdt . 

Want U heeft ons geschapen en ons geroepen in dit leven, 

zodat wij met U verbonden zouden zijn. 

U heeft ons door Jezus Christus bevrijd uit de macht van donker en dood 

en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: 

vrijheid, vrede, vreugde, voor alle mensen die U lief heeft. 

Daarom, samen met alle levenden en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan, 

 prijzen wij uw naam en aanbidden U met de woorden: 

 

Lied: 985:1  Heilig, heilig, heilig 

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

Zegening   

Wij zegenen en prijzen U, trouwe God 

en gezegend is Jezus, de Levende die U hebt gezonden. 

Hij is als eerste uit de dood opgestaan 

en heeft voor ons een doortocht gemaakt 

door de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 

 

Onderwijzing  

Bij de maaltijd van de Heer vieren en gedenken wij hoe Jezus Christus heeft 

geleefd: om ons te dienen zonder voorbehoud, tot het einde toe. Onschuldig is Hij 

ter dood veroordeeld, tot op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven. 

Maar we gedenken ook dat Hij op de derde dag is opgewekt uit de dood en dat Hij 

nieuw leven heeft gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder kwaad, 

onrecht en zonde. Zo heeft Hij zichzelf gegeven als brood voor de wereld.  

 

 



Lied: 833  Neem mij aan zoals ik ben 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Vredegroet – Lied 421  Vrede voor jou (2x) 

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Gebedslied:  

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God.  

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. (3x) 

 

Delen van brood en wijn 

 

Lied: tijdens de maaltijd (herhalend):  

 

To give and to receive,  

are one are one in truth 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden    

-  Stilte -  Onze Vader 

 

Collecten: Diaconie, Stichting Leergeld 

 

 



Slotlied: 422:1, 2 en 3  Laat de woorden die we hoorden 

 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen 

 

Amen: 415:3  Amen, amen, amen! 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen. 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Mw. H. Visser, Schakelpad, is nog in het Scheperziekenhuis, Zuid 3, kamer 65, 

Boermarkeweg 60, 7824 AA, Emmen.  

 

De zomer kruipt langzaam naar de herfst. Door de droogte is dat nog beter 

merkbaar door de bladeren die al van de bomen vallen. En de dagen zijn korter. 

Eerder donker. Donkerheid kan ook zomaar je leven binnenkomen. Door moeite, 

ziekte, eenzaamheid of verstoorde relaties. Hoe welkom is dan het licht, letterlijk, 

maar ook vanbinnen. Het omzien naar elkaar kan ook licht met zich meebrengen 

waardoor de levensweg weer beter begaanbaar is. Toon Hermans geeft ons een 

gebed mee over licht: 

 

Heer, uit het donker van de nacht, 

roept U het licht op 

en het licht komt… 

en het opent de dag 

de dagen zijn van U 

wij mogen ze hebben en er iets mee doen 

Heer, laat mij de dingen die ik vandaag doe 

doen in de zegening van uw licht 

dan zal alles beter gaan dan buiten U om. 

Uw licht is warmte 

Uw licht is liefde 

laat ons uw liefde voelen 

in elke dag die U ons schenkt. 

 

Open inloop / spreekuur 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 bent u van harte welkom bij mij in de 

consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te delen 

of gewoon voor de gezelligheid. Ds. Gerda van Vliet 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Dhr. J. Hilberts, Wijkstraat. 

 

Startzondag 2025. 

Zondag 7 september is de startzondag in de Eben Haezer kerk in Klazienaveen. 

Onze Zuiderkerk is dan gesloten. 

Zijn er gemeenteleden die vervoer nodig zijn, zij kunnen dan contact opnemen 

met Hennie Ellen. 



Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 5 september is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 
 

Zondag 14 september  

Preek van de leek, dhr. H. Dijkstra , Sleen. 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

